Een kwestie van lef hebben en je hersens gebruiken
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Stéphanie Mbanzendore
(50) kwam als vluchte-
ling naar Nederland.
Vanuit haar woonplaats
Rotterdam zet zij zich
nu in voor de vrede in
Burundi. Want: ‘Wat
daar is gebeurd, is een
schande voor ons land.’

TEKST; RINSKE BIjL
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téphanie Mbanzendore werkte
op de exportafdeling van een
theebedrijf toen in Burundi de
oorlog uitbrak. Ze vluchtte eerst
naar Kenia en kwam vanuit daar in 1998
in Nederland terecht. ‘Tk wist niets over
Nederland, vertelt ze, ‘behalve dat ze er
geen Frans spreken. Dus wat moest ik
hier?’ Maar al snel vond ze haar weg.
Na amper drie jaar richtte ze de stichting
Burundian Women for Peace and Deve-
lopment (BWPD) op, vastbesloten om
een bijdrage te leveren aan de vrede in
haar land van herkomst, De kiem voor
ditinitiatief was al gelegd tijdens haar
verblijf in Kenia. Daar verenigde ze zich
met andere hoogopgeleide viouwen die
uit Burundi waren gevlucht. Als groep
konden ze makkelijker aankloppen bij
internationale instanties om aandacht
te vragen voor hun moeilijke omstandig-
heden. Totdat ze weg moesten uit Kenia.
“We zijn toen allemaal in verschillende
landen terechtgekomen en elkaar uit
het oog verloren. Maar het idee van een
organisatie en de kracht die daar vanuit
gaat, dait nam ik mee naar Nederland.

Lef hebben
In Nederland had Mbanzendore geen
geld en geen contacten. Gelukkig was

ze niet bang om anderen om hulp en
advies te vragen. Ze vroeg aan Vluchte-
lingenWerk Nederland of ze haar in
contact konden brengen met andere
Burundezen in Nederland. Ze vond een
Congolese organisatie die haar hielp bij
het maken van statuten en de inschrij-
ving bij de Kamer van Koophandel,

En omdat ze zelf niet goed Nederlands

of Engels kon schrijven, vioeg ze een
regionale afdeling van de Centra voor
Internationale Samenwerking (de COS-
sen) om haar te helpen met een subsidie-
aanvraag. Mbanzendore vertelt: ‘Als ik
terugkijk op die eerste periode denk ik
dat het echt een kwestie was van lef
hebben. Ik heb altijd aan andere mensen
gevraagd: hoe doen jullie dat? Zo leerde
ik steeds meer en kon ik groeien.

Met eigen ogen

In 2004 ging Mbanzendore voor het
eerst terug naar Burundi. De reis was
de uitkomst van een internationale
conferentie die BWPD in Nederland
had georganiseerd. ‘We hebben toen
Burundese vluchtelingen uit alleriei
verschillende landen uitgenodigd,
om saen te bedenken wat wij als
diaspora voor Burundi kunnen be-
tekenen. Daarnaast kwamen er drie
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01 Stéphanie Mbanzendore (rechts) voor het eerst terug in Burundi, met de toenmalige presidentsvrouw Aude Ndayizeye (midden) en minister Juliette Kavabuha {links).

yvrouwen uit Burundi. Want om te weten

wat we voor het land kunnen doen,
hebben we hulp nodig van mensen die
de oorlog daar hebben meegemaakt. De
Burundese vrouwen zeiden toen tegen
ns: “Dames, kom zelf naar Burundi.
Dan kan je het met eigen ogen zien.”

Geen vijanden

Dus toog Mbanzendore naar Burundi,
samen met een groep viouwen van het
Multicultural Women Peacemalkers
Network-Nederland (MWPN). ‘Toen we
met onze grote delegatie door Burundi
trokken, kregen de mensen overal
waar we kwamen hoop dat er iets ging
gebeuren,’ vertelt Mbanzendore. ‘Maar
we moesten kiezen, we konden niet
iedereen helpen. Mbanzendore en
haar organisatie gingen aan de slag in
de provincie Kirundo, in het noorden
van Burundi. Met de lokale organisatie
Croupement des Femimes pour la
Revalorisation des Valeurs Ethiques

MOEITE MET
FONDSENWERVING

STEPHANIE MBANZENDORE

heeft talent voor netwerken.
Met het grootste gemak legt ze
contact met andere arganisaties,
media en overheden. Wat ze
veel moeilijker vindt, is fondsen
werven hij particulieren, een
voorwaarde die ondermaer door
NCDO en Wilde Ganzen wordt
gesteld voor financiering. Waar-
om vindt ze dit lastig? ‘Er zijn
een aantal barrigres voor mij als
viuchteling,’ vertelt ze, ‘ik spreek
hijvoorbeeld niet zo goed Neder-
lands. Bij het invullen van een
subsidieaanvraag kan je hulp krij-
gen, maar om fondsen te werven
moet je zelf goed kunnen praten.

De donaties zullen ook echt
vanuit de Nederlandse bevalking
moeten komen, want Burundezen
in Nederland zitten allemaal in
het zelfde schuitje, die ziin bezig
hun eigen familie te ondersteu-
nen. En ik ken de Nederlandse
cultuur niet goed genoeg om bij
schalen, kerken en verenigingen
langs te gaan. In onze cultuur
wordt geld vragen trouwens ge-

zien als bedelen. Ook daarom durf
ik het eigenlijk niet te doen. Maar

ik heb me voorgenomen om me
daar in 2009 overheen te zetten,
en me echt bezig te gaan houden
met fondsenwerving!’

TIP

Het eerste wat je moet
doen als je een project
in je eigen herkomst-
land wilt starten, is
contact leggen met een
persoon of organisatie
ter plekke. Want al denk
je dat je weet hoe het
land in elkaar steekt, er
kan van alles veranderd
zijn tijdens je afwezig-
heid. Mbanzendore ver-
telt: “Toen ik na negen
jaar terugkwam in
Burundi, schrok ik erg.
Ik had niet met eigen
ogen gezien hoe alles
kapot was gegaan.
Daardoor had ik nog
steeds het beeld voor
me van hoe het was
voordat ik vertrok.’
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02  Hartelijk welkom voor de delegatie uit
Nederland op het vliegveld in Burundi.

03 Deelnemers aan een vredestraining.

04  Delegatie uit Burundi op bezoek bij een
biologisch landbouweentrum in Rwanda.

05 #+ 06 Vredestraining in Kirundo, Noord-Burundi.

07 Stéphanie Mbanzendore (links) en een
vredesactiviste in de provincie Muyinga.

08  Eenvrouw uit een minderheidsgroep wordt
geinterviewd na afloop van de vredes-
conferentie in Burundi.
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(CROFERVE) zetten ze een trainings-
programma op. ‘Met dit project willen
we mensen leren waar het conflict in
Burundi vandaan komt en dat we niet
elkaars vijanden zijn. Hutu's en Tutsi's
leefden jarenlang samen zonder proble-
men, totdat de politiek mensen tegen
elkaar opzette en misbruik maakte van
het etniciteitsverschil.’

Emotioneel afscheid

Samen met de lokale overheid selecteert
GROFERVE voor de trainingen een
aantal sleutelfiguren uit verschillende
wijken. Zij krijgen een training van

vijf dagen, gegeven door een lokale
deskundige trainer. De deelnemers leren
hun vooroordelen te overwinnen en met
elkaar in gesprek te gaan over wat er
gebeurd is. ‘Het is echt ongelofelijk om
te zien’, vervolgt Mbanzendore vol vuur.
‘De eerste dag willen mensen niet met
elkaar praten. Ze kennen elkaar niet
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en wantrouwen elkaar omdat ze niet
weten of de ander Hutu of Tutsi is.
Maar dankzij allerlei trucjes van de
trainer zie je op de tweede dag heel
langzaam toenadering ontstaan, Na
vijf dagen zijn ze allemaal dikke vrien-
den geworden en nemen ze emotioneel
afscheid van elkaar, vertelt Mbanzen-
dore enthousiast. De deelnemers aan
de training gaan vervolgens terug naar
hun wijk en geven daar vergelijkbare
trainingen die een dag duren. Het
duurt een jaar voordat de hele wijk
aan de beurt is geweest. ‘Maar mernsen
wachten dat niet af, zegt Mbanzendore,
‘Ze vertellen thuis al wat ze hebben
geleerd. En zo verspreidt de vrede

zich als een olievlek door de buurt.’
Mbanzendore is blij dat ze vanuit
Nederland mee kan werken aan de
vrede in Burundi. “Wat er in Burundi

is gebeurd is een schande voor ons land.
Maar we zijn niet gek. We hebben



hersenen en moeten deze gebruiken
om de maatschappij te veranderen,’
concludeert ze strijdbaar. &

ORGANISATIES VOOR
VLUCHTELINGEN
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o VLUCHTELINGENWERK NEDERLAND
kamt op voor de rechten van vluchtelingen en
helpt hen bij het opbouwen van een nieuw
bestaan in Nederland. Meer informatie:
WWW.VLUCHTELINGENWERI.NL

» VLUCHTELINGEN-ORGANISATIES
NEDERLAND (VON) is de landelijke belangen-
behartigar van vluchtelingen in Nederland. Meer
dan vierhonderd organisaties van vluchtelingen
hebben hun krachten in VON gebundeld. Als je op
zoek bent naar een organisatie van viuchtelingen
uit je eigen herkomstland, kan VON je hiermee in
contact brengen. Meer infarmatie:
WWW.VLUCHTELINGENORGANISATIES.NL
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Internationale Dag
van de Vrede

—21 SEPTEMBER is
door de Verenigde
Naties uitgeroepen
tot Internationale Dag
van de Vrede. Ter ere
hiervan organiseert
de Nederlandse Vrou-
wenraad samen met
een aantal andere
organisaties dit jaar

een seminar over vre- -

de, waarhij vrouwen
uit verschillende con-
flictgebieden elkaar
zullen ontmoeten.

evesesescae

Met op vrijdag 19
september in het
Vredespaleis te Den
Haag de manifestatie
Vrouwen, vrede en
veiligheid. Tijdens
deze manifestatie
vertellen de vrouwen
vanuit hun eigen da-
gelijkse ervaring over
hoe zij werken aan
vrede en wederop-
bouw. Meer informa-
tie: WWW.NEDERLAND-
SEVROUWENRAAD.NL
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