TEKST: RINSKE BIJL

Tegen het
huiselijk decor
van de keuken-

tafel wordt de
sirijd tussen de
seksen tot in

de details
uitgevochten.

In deze rubriek
doen bekende
Nederlanders uit
de doeken wat
zich byj hen zoal
afspeelt aan de
keukentafel. Dit
keer is de beurt
aan FN\=wvoorzit-
ter Agnes

Jongenus.

Aan de
keukentafel

met

Agnes Jongerius

‘ M ijn ouders zijn vier jaar geleden
overleden. Met het bedrag dat
we overhielden van de erfenis

wilde ik iets kopen dat ik met thuis associ-

eer. Omdat ik uit een groot gezin kom werd
dat een grote tafel, die nu bij ons in de
eetkamer staat, Ik woon samen met mijn
man Ger, we hebben geen kinderen. |k
had het wel leuk gevonden om moeder te
worden maar zo is het gewoon gegaan.

Toen Ik Ger tegen-

kwam was ik te oud

om nog kinderen te
krijgen, daarvoor
vond ik mezelf altijd
te jong.

Geen grootf gezin

dus, en omdat ik

nogal veel werk, ook

‘s avonds, zitten we

niet vaak met vesl

mensen aan die
grote keukentafel.

Maar het is voor mij

wel het foppunt van

geluk, of misschien
wel een metafoor
voor geluk, om men-
sen uit fe nodigen
voor het eten.

Als je Ger vraagt wie de tafel schoonhoudt
denk ik dat hij zegt dat hij het doet. Maar
als je het mij vraagt doe ik het. Hij is vaker
thuis en besteed! ook meer tijd aan het
huishouden dan ik. Maar ik vind zelf dat ik
het efficiénter kan. Ik loop dan multitas-
kend in de rondte, felefonerend terwijl ik
de afwasmachine uitruim. Ik heb geen
grote ambitie met het huishouden, al zijn er
wel dingen waarvan ik denk: jongens, dat
kan ik beter. Zo heeft het drie jaar geduurd
voordat ik mijn wanfrouwen tegenover Ger
had overwonnen, en dan heb ik het over
de vraag of de bonte en de witte was bij

hem niet door elkaar kwamen

‘HET HEEFT DRIE JAAR
GEDUURD VOORDAT IK
MIJN WANTROUWEN
HAD OVERWONNEN,

EN DAN HEB IK HET

~ OVER DE VRAAG OF DE
BONTE EN DE WITTE WAS
BIJ HEM NIET DOOR
ELKAAR KWAMEN’®

Het is niet echt een strijdtoneel bij ons.
Misschien is dat ook wel het voordeel van
elkaar laat in het leven tegenkomen. [k was
39, Ger was toen 48, Je hebt dan nief meer
de ambitie om elkaar te willen opvoeden.
Maar af en toe schiet ik thuis toch in de
onderhandelingsmodus. Dan roept Ger mij
wel tot de orde, zo van: “er hoeft hier thuis
niet onderhandeld te worden hoor”, Het
maakt je geen preftiger mens als je overal
over gaat ender-
handelen en bij
alles nadenkt over
welke inzet je eens
zal kiezen.

De belangrijkste
onderhandelingen
moeten foch in de
politiek plaatsvin-
den. Zoals het
neerzetten van
goede voorzienin-
gen op het gebied
van kinderopvang.
We zijn er pas de
laatste twee, drie
Jaar in geslaagd
om het debat hier-
over om te draaien
van een luxevoorziening naar een basis-
voorziening. En ik denk dat ik hier zelf ook
een bijdrage aan heb geleverd, door dit
vanaf dag één op de agenda te zetten.
Wat de onderhandelingen aan de keuken-
tafel betreft: maak onderscheid tussen ds
dingen die je belangrijk vindt en die je min-
der belangrijk vindt. Want echt, het leven is
te mooi om je druk te maken over het
vaatdoekje. Maar doe wel recht aan je
dromen over wat je wilt bereiken in het
leven. Daarover moet je vooral wel schermo
met elkaar debatferen.’



