Heeft de identificatieplicht het gevoel van veilig-
heid vergroot of is het alleen maar een middel
om het politiewerk te vergemakkelijken? Z peilde
de meningen op straat. et ruiskesun s rorocrarie uza oe rik




1. AYELT (24)

Student Ayelt heeft grote bezwaren
tegen de identificatieplicht. Hij nodigt
ons uit voor een kopje thee op het dak-
terras van het kraakpand waar hij woont,
om het er eens uitgebreid over te heb-
ben. “Weet je, ze gebruiken de dingen
die de laatste tijd gebeurd zijn om heel
veel controle en informatie over de per-
soonlijke levenssfeer van mensen te krij-
gen. Ik kan me niet voorstellen dat als ik
op straat naar mijn identificatiebewijs
gevraagd wordt, dat dat iets met terroris-
mebestrijding te maken heeft.” De politie
maakt er ook misbruik van, vindt Ayelt.
Hij vertelt over een keer dat hij met een
groep van vijftig mensen onderweg was
naar een demonstratie: “Onderweg werd
onze bus aangehouden en moesten we
ons allemaal legitimeren. Daarna werden
we terug naar Amsterdam gestuurd.
Hebben we in Nederland dan niet meer

het recht om te demonstreren?” Dit soort
erhalen hoort hij trouwens steeds vaker.
“Tja, het is natuurlijk wel handig voor de
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politie en veiligheidsdiensten om te
weten wie er kritisch is in de samenle-
ving, die identificatieplicht komt hun wel
erg goed uit. En waarom de meeste men-
sen het gevaar daarvan niet zien? lk
denk dat ze alleen in het hier en nu leven.
Ze vergeten het verleden en denken niet
na over de toekomst. Maar voordat je het
weet zijn de rechten en vrijneden waar
de laatste 150 jaar keihard voor gevoch-
ten is, ons binnen 20 jaar afgenomen.”

2. ROGER (34) EN HUDA (32)

Roger en Huda werken allebei als free-
lancer. Hij is decorbouwer, zij producent
en tekstschrijfster. Ze zitten op een ter-
rasje en nodigen ons uit erbij te komen
zitten. “Willen jullie ook wat drinken?”
vraagt Huda. Ze vertelt dat ze zich tegen
een boete heeft verzekerd bij de Bond
voor ID-weigeraars. “Een vriend van me
is heel principieel tegen de identificatie-
plicht en stuurde er een mailtje over
rond. Daar zit eigenlijk wel wat in, dacht

ik toen. En anders raak ik ‘'m toch kwijt.”
Maar is het dan een principiéle kwestie
of is het gewoon onhandig om een legiti-
matiebewijs bij je te moeten hebben?
“Nou, allebei een beetje...”, lacht Huda.
“Ik vind het teveel op een politiestaat lij-
ken, als je op ieder moment je paspoort
uit je zak moet kunnen toveren om te
laten zien wie je bent. Ik vind het juist
een sfeer van onveiligheid kweken.”
Roger is het daarmee eens: “Big brother-
achtig. Yoor mij hoeft het echt niet. Ik
heb 'm toevallig wel altijd bij me, maar
niet omdat het verplicht is. Als ik erom
gevraagd zou worden zou ik 'm met
enige weerstand wel uit m’'n broekzak
trekken.” “Ja”, zegt Huda, “je moet wel,
he, anders riskeer je een boete. Maar
zelfs als ik 'm bij me zou hebben, zou ik
toch weigeren om 'm te laten zien.”
Daarvoor heeft ze haar verzekeringspas-
je, van de Bond. Die ze trouwens per
ongeluk ook thuis heeft laten liggen.
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3. CAROLINE (20) EN MARLIES (20)
“Natuurlijk hebben wij een identificatie-
bewijs bij ons, het is toch verplicht!”
Caroline en Marlies studeren planoclogie
en psychologie. Ze vinden het een prima
wet: “Best handig om altijd een pasje bij
je te hebben, voor als je bij een club naar
binnen wil, of stel dat je een ongeluk
krijgt”, zegt Caroline. “Ik had 'm eerst niet
altijd bij me, maar ach, als je een beetje
buiten de spotlights blijft vragen ze je er
toch niet naar”, denkt Marlies. Heeft zij
niet een beetje makkelijk praten, met
haar blonde haar en blauwe ogen? “lk
weet inderdaad absoluut zeker dat
bepaalde bevolkingsgroepen sneller aan-
gesproken zullen worden dan andere.
Maar ja, die mensen zouden ze toch
sowieso eerder aanspreken, dat heeft
niet zoveel te maken met de identificatie-
plicht.”

Ondanks de voordelen van de wet den-
ken ze niet dat de maatschappij er echt
veiliger van wordt. “Het is toch vooral een
praktische maairegel, bijvoorbeeld om
mensen sneller op te kunnen sporen als
ze iets gedaan hebben. Maar je kunt
natuurlijk nog net zo makkelijk geweld
gebruiken of iemand vermoorden.” En er
is één groot nadeel: “Het is veel te duur,
zo'n pasje. Je zal maar drie of vier kinde-
ren van boven de veertien hebben, dan
kost het je een berg geld”, zegt Caroline.
“Pyre bureaucratie”, volgens Marlies.

4. BOER LEIDER (30)

Boer Leider (“met kippen-ei hoor, geen ij
van Gijs”) heeft geen identificatiebewijs
bij zich, maar wil het wel even voor ons
ophalen als dat nodig is. “lk woon hier
niet ver vandaan hoor. Ik zit hier gewoon

een beetje op het plein naar de spelende
kinderen te kijken. En kijk, stel je eens
voor dat ik mijn portemonnee bij me zou
hebben, met mijn legitimatie erin, en ik
verlies de boel. Nee, het is niet raadzaam
om ermee rond te lopen.”

Dat hij een boete kan krijgen als hij het
niet bij zich draagt was hij even vergeten.
“Ach ja, dat is waar ja! Ik las in de krant
dat de overheid er al duizenden euro’s
mee binnen heeft gehaald. Ik vind het wel
zielig hoor, al die jonge kinderen van der-
tien, veertien jaar die hoetes krijgen.”
Zelf is hij nooit gecontroleerd. “lk maak
geen moeilijkheden met de mensen. lk zit
hier gewoon een beetje te zitten, voor
wat afleiding.” Vindt hij het een goede
wet? “Natuurlijk! Ze hebben er goed aan
gedaan, want je hebt veel buitenlanders
hier, die van alles en nog wat uitspoken.”
Alleen buitenlanders? “Nou, weet je, ik




wil de Hollandse mensen niet beschuldi-
gen, want i hed het goed hier in Neder-
{and. Ik ben pas 2=2n mijn 0og geopereerd
en krilg siraks ==n nieuwe bril.” Hij laat
zijn oog Zien. “Kik, zie je wel. Pas geope-
reerd. Vonden julie het een vriendelijk en
leuk gesprek? Als jullie hier binnenkort
weer esns langsiopen dan zal ik zorgen
dat ik min paspoort bij me heb.”

5. MARIJKE (44) EN KEVIN (53)

Marijke en Kewin wonen al 25 jaar in de
Nieuwmarkitbuurt. “Ze denken van ons
altijd dat we dakloos zijn”, vertelt Marijke,
“omdat we er niet zo fris uitzien. Maar we
zijn wel schoon hoor.” “Waar is dit voor?”
vraagt Kevin in het Engels. “Voor de dak-
lozenkrant? Maar we zijn helemaal niet
dakloos! We hebben een boot, een mooi
huis, vier huisdieren...” Beiden laten hun

paspoort altijd thuis, omdat ze bang zijn
dat hij gestolen wordt. Een boete hebben
ze nog nooit gekregen. Kevin: “Ik speel
gewoon de Engelse idiote toerist die de
regels niet kent.” Sinds hij z'n baardje
heeft laten staan en zijn voortanden mist
wordt hij er wel vaker naar gevraagd.
“Met dank aan Marijke.” “Ja, dat is mijn
schuld,” geeft ze toe. “Ik had spare-ribs
klaargemaakt.” Volgens Kevin zijn de
Engelse toeristen hier het grootste pro-
bleem. “Die zijn voortdurend dronken en
hebben geen enkel respect voor dames.
Het is hier een geweldig land om te
wonen. Jullie treinsysteem...” Marijke
onderbreekt hem: “Zeg, zullen we even
bij het onderwerp blijven? Ja, hij is nogal
een uitgebreide prater. Ik ben het wel met
hem eens, maar tot op zekere hoogte. lk
vind het een beetje ruiken naar een poli-
tiestaat.”

“Een enkele keer heb ik m'n paspoort wel
bij me”, begint Kevin weer. “Maar ik hou
er voortdurend een oogje op, vanwege
de junkies. Ze maken me gek, vanoch-
tend waren we net twee minuten het huis
uit en toen kwamen er al twee op ons af.
Ze zeiden...” “Kevin, laten we bij het
onderwerp blijven.” “Oh, ok. Maar wat is
het onderwerp dan, ik versta toch geen
Nederlands. Oh ja, de identificatieplicht.
Ik denk dat iedereen die daar bezwaar
tegen maakt gek is, na alles wat er is
gebeurd in Londen en Amerika. Ik ben
een goeie vent, ik ben onschuldig. Al ben
ik misschien een dronkelap, ik ben wel
onschuldig.” “Ach”, zegt Marijke, “je
schiet er niks mee op. De mensen die
hier de buurt verzieken hebben toch niet
zo'n ding bij zich. Het is allemaal leuk en
aardig, maar het blijft een druppel water
in de oceaan.”
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6. DANNY (24 L) EN JURGEN (24 R)

Jurgen en Danny zijn een dagje in
Amsterdam en zitten in het zonnetje in
het Vondelpark. Jurgen studeert rechten,
Danny werkt voor de politie in een call-
center. Later wil hij de straat op, als
agent, dat lijkt hem wel spannend. “Ja,
dan ben je wel benieuwd wat ik van de
identificatieplicht vind hé? Nou, ik vind
het helemaal niks! Mijn paspoort is laatst
doormidden gebroken omdat ‘e altijd in
m'n kontzak zit en nu moet ik veertig
eura baetalen voor een nieuwe”, klaagt
Danny. Jurgen maakt zich zorgen dat
mensen met een kleurtje eerder staande
worden gehouden. “Al moet ik eerlijk
zeggen dat ik dat zelf nog niet heb mee-
gemaakt.” “Maar dat kan ook niet zo-
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maar”, weet Danny, “ze moeten altijd een
goede reden hebben om naar je identifi-
catie te vragen. Voor de politie wordt het
er trouwens wel een stuk makkelijker op,
met de identificatieplicht.” “Ja”, zegt Jur-
gen, “zeker in deze tijd, met terrorisme en
zo. Ze kunnen nu precies zien wig er alle-
maal ergens rondlopen.” “Toch denk ik
niet dat iemand ervan wakker had gele-
gen als deze wet er niet was gekomen”,
zegt Danny. Jurgen: “Mu ik erover na ga
denken vraag ik me af waar het gigenlijk
over gaat. Kijk hoeveel verschillende
mensen hier op straat lopen, verschillen-
de types, verschillende kleuren. Dat is
juist de charme van deze stad! We zagen
net een man zonder onderbroek lopen,
dat zie je toch alleen in Amsterdam!”

Viakbij klinkt het geluid van fluitende
vogeltjes. “Het is toch heel relaxed
hier...”, verzucht hij. “Van mij mag het
afgeschaft worden.” Danny twijfelt. “Als
je het me vijf jaar geleden had gevraagd,
dan had ik gezegd: ‘pleur op, ik ben wie
ik ben." Nu ben ik toch wel wat meer
agent-minded gaan denken. Voor de poli-
tie wordt het er makkelijker op, voor de
burger is er eigenlijk geen enkel voordeel.
Je credert misschien een veilig gevoel,
maar niks tastbaars.” “Schijnveiligheid”,
volgens Jurgen. Danny hakt de knoop
door. “Als iemand een bom wil gooien
doet 'ie dat toch wel. Dus kom op, laten
we het gewoon afschaffen!”




