MARIA WIEBOSCH-STEEMAN
— JACOBSWOUDE

GroenlLinks heeft op dit moment
negen burgemeesters. In de
serie burgemeestersportretien
op de achterkant van het Groen-
Links Magazine deze keer de
burgemeester van Jacobswoude.

De rust is het eerste wat opvalt
in het dorp Rijnsaterwoude.
Hier is het gemeentehuis van de
fusiegemeente Jacobswoude ge-
vestigd. Er is slechts een handje-
vol mensen op straat te zien. De
een is bezig in de tuin, de ander
is een hekje aan het verfen. Er
komen wat fietsers voorbij. En
verder is het stil. Vanuit haar
ruime burgemeesterskamer kijkt
Maria Wiebosch-Steeman uit
over de weilanden. ‘Niet slecht
h&? En dat onder de rook van
Amsterdam!’

Ze is trots op haar baan als bur-
gemeester. Ook al vindt ze dat
burgemeesters binnen Groen-
Links een wat vreemde positie
hebben. ‘Wij hebben als burge-
meesters altijd het gevoel dat
het een functie is die je eigenlijk
niet mag ambiéren. lk weet niet
precies waarom, misschien
omdat we niet gekozen zijn. We
zijn ook allemaal burgemeester
geworden zonder dat we daarbij
vanuit het Landelijk Bureau
gesteund werden. Terwijl andere
partijen hele klasjes en lobbycir-
cuits hebben om burgemeesters
te krijgen.’

Vreemde eend

Het bestuur van de gemeente
Jacobswoude heeft niet bepaald
een linkse traditie. Naast het
CDA en de VVD is alleen de
plaatselijke partij Gemeentebe-
lang in het bestuur vertegen-
woordigd. Voelt Maria Wiebosch-
Steeman zich niet een beetje de
vreemde eend in de bijt? ‘Nee,
helemaal niet,” antwoordt ze
stellig. ‘Het is niet relevant welke
politieke kleur je hebt als burge-
meester. Het is veel belangrijker
dat je goed kunt besturen en bin-
nen de gemeente past. Zaken als
sociale minima, kinderopvang
en onderwijs bijvoorbeeld, zijn in
een dorpsgemeenschap altijd be-
langrijk. Dat heeft niks met links
of rechts te maken. We hebben

trouwens ook nog nooit ergens
over gestemd in het college, ik
vind dat je altijd consensus moet
zien te bereiken. Het gaat na-
melijk over dingen waarvan het
evident moet zijn dat het goed is
voor jouw gemeenschap.’

Maria Wiebosch-Steeman is
politiek actief sinds haar 2se.
Tijdens haar studie leerde ze
mensen kennen die ageerden
tegen de Vietnamoorlog, sloot
zich daarbij aan en werd lid van
de PPR. ‘Ik bezocht vergaderin-
gen, ik stencilde, stond achter
marktkraampjes en hielp mee

met het maken van afdelings-
blaadjes en het rondbrengen
ervan. Ja, zo ben ik begonnen

in de politiek. Mensen zeiden
wel eens: joh, waarom ga je niet
in het bestuur zitten? Maar ik
dacht dan: dat kan ik toch hele-
maal niet... Leuk hé, achteraf?

Zij zagen het wel in me maar ik
zelf nog niet.’

Nakijken op onzin

Ondertussen studeerde ze voor
biochemisch en medisch ana-
liste. Ze haalde haar onderbe-
wijsbevoegdheid voor schei-
kunde en werkte 15 jaar lang

als analiste in ziekenhuizen en
universiteiten. Totdat ze in 1989
haar baan opz :gde en helemaal
voor de politie ¢ koos. ‘Niet met
het idee dat ik ooit burgemeester

zou worden hoor,' lacht ze, ‘daar
dacht ik helemaal niet aan. Maar
toen ik eenmaal in de Provinciale
Staten zat kreeg ik door dat ik
het dus wél kan. Ik heb het na-
derhand trouwens nog wel eens
nagelezen, de eerste lezingen die
ik daar heb gehouden. Ik wilde
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toch even kijken of ik toen geen
onzin heb lopen uitkramen,’ be-
kent ze. ‘Het had misschien nog

‘best iets meer diepgang kunnen

hebben, maar gelukkig bleek het
zeker geen onzin.

Aftrap van de bal

‘I vind het leuk en belangrijk
om mijn bestuurlijke kwaliteiten
in te zetten voor het goede doel.
Daarom heb ik mijn hele leven
ock van alles en nog wat gedaan.
Maar wat ik nu ook heel erg leuk

Tk vind het sociale aspect heel leuk.’

vind aan mijn werk als burge-
meester is het sociale aspect. De
prijsuitreiking bij Keninginne-
dag, de aftrap van de bal bij het
voetballen, bezoekjes afleggen
bij so-jarige huwelijksfeesten,
werkbezoeken bij andere instan-
ties... Mensen zeggen wel eens:
gut, moest je nou weer opdraven
op zondagmorgen? Maar als je
daar geen plezier aan beleeft en
het niet in je leven vindt passen
dan moet je cok geen burge-
meester worden. Want dat ben
je 365 dagen per jaar, 24 uur per
dag.’

Rinske Bijl




